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TÜRKİYELİ İŞÇİLER BİRLİĞİ 


Yayın Organıdır 


pk, Ve 


İÇİN İMZALANAN ANLAŞMAYA KARŞIDIR.. 


Bu anlaşma hakkımız olan paradan milyarlarca liranın elimizden alınmasına sebep olmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak 22 - 23 Ekim tarihleri arasında Bonn'da yapılacak toplan - s$) tıda, her ne suretle olursa olsun, bize milyonları kaybettiren Almanya'nın bu teklifine Türkiye imza koymamalı. Eğer Alman teklifine boyun eğip korsa biz işçilerin ve Türkiye'nin çıkarlarını hançerlemiş ve Alman patronlarının çıkarlarını korumuş ola- 


BASYAZI 
C.I.A nedir ?. (8) 


Değerli İşçi Arkadaşlar, 

Konuşmamıza başlamadan önce yine hepinizi kalpten selamlarım. 

Geçen sayıda bıraktığımız yerden yine devam edelim konumuza. 

CIA. HAKKINDA ÇIKAN KİTAP 

CIA'nın 16 bin 500 kişilik sivil ajanların 
dan biri olan Victor Marchetti CIA'da 14 
yıl çalıştıktan sonra bu yakınlarda CIA hakkında bir kitap yazdı. CIA'nın içyüzünü ortaya koyan bu kitabın yayınlanmasına ABD Hükümeti karşı çıktı. Mahkeme kararıyla kitaptaki 330 pasajı çıkartmak istedi. Uzun süren duruşmalar 


(Devamı Sayfa 6'da) 


caktır. Türkiye açıkca burada iki şıktan birini seçecektir. YA BİZ, YADA ALMAN PATRONLARI... ng 


Yukarıda okuduğunuz satırlar gazetemizin geçen sayısından alınmadır. Hepimizi önemli şekilde ilgilendiren "Çocuk paralarımızın kesilmesi" pazarlık konusu olduğu ve bunun da imzalanarak bizim aleyhimiz- de sonuçlandığı için bu pasajı tekrar o siz okuyucularımıza sunmayı uygun gördük.. 
Simdi bunu açıkça söyleyebiliriz; Türkiye "İki şıktan" birini seçti! Bu da ALMAN PATRONLARI... 


PAZARLIĞI YAPILAN NEDİR? .. 

Çocuk paralarımızın sözkonusu olduğu gün 

den beri Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği gazetemiz aracılığı ile siz okuyucularımıza bilgi vermiş ve bu haksızlığa karşı (Devamı Sayfa 7'de) 
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KIO Sde neler oluyor 2. 


) 


“PATRON 
İKTİDARLARININ DEĞERLİ OKURLAR, ELİMİZDE CUMHU 
3 L z 
DOĞURDUĞU RİYETİN 50. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BAŞBA Ü- 
SONUÇ Bülrilüi cer BAYINLANMIN OLAN PA 
100 MİLYAR Lira borç kimin sırtına TÜRKİYE YILLIĞI VAR. SAHİFE 253'ü 
yüklenecek ?. Yılda birkaç kuruş AÇIYORUZ. KAMU BORÇLARI (DEVLET 


kâr gösterip vergi veren patronların mı, yoksa BORÇLARI) KONUSUNDA ŞÖYLE BİR bizlerin mi 2. DURUM ÇIKIYOR KARŞIMIZA... 


1 - Dövizle ödenecek dış borçlar: 


Ana borç Faiz Toplam 
2 milyar 866 milyon dolar,| | 1 milyar 182 milyon dolar,| | 4 milyar 83 milyon dola 


Bunun 216 milyon doları özel sektöre aitmiş ve bu borçlar 2018 yılına kadar ödenmesi gerekmekteymiş... 
2 - Türk Lirası ile ödenecek dış borçlar 


3 milyar 780 milyon lira, | |1 milyar 670 milyon lira, 5 milyar 450 milyon lira 

Özel sektöre ait kısmı toplam 2 milyar 198 milyon lira, müddeti 2014 yılına kadar. 

3-İç borçlar : Devlet tarafından ödenecek iç borçların genel toplamı ise şöyle: Ana borç Faiz Toplam 

23 milyar 207 milyon lira, | | 10 milyar 58 milyon lira, | (33 milyar 265 milyon lira 


Bu borçlar ise 2072 yılına kadar ödenecek şekilde planlanmıştır. 


Di 
GIAU 


Her doğan çocuk borçlu olarak dünyaya gözlerini açıyor. Soruyoruz? bu yavrulara okul, su, elektrik, yol ve doktor mu getirerek borçlandırıyorlar? .. 
HAYIR!.. 

Patron iktidarlarının, soygunlarının yükü omuzları - na bindiği için... 


İşçi Birliği 


OPrPUM... 


SOSYAL söyleyelim 


DANIŞMANINIZ: Lİ 


Kamp Lintfor'dan S.Ü. arkadaşımız mektubunda özetle bizden şunları soruyor 


l - 3 yıldır Almanya'da çalışıyorum.. 
İki yıl daha çalışıp Türkiye'ye kat'i dönüş yapacağım. 5 yıllık sigorta primimi nasıl geri alabilirim? Başka haklarım var mı?. 
2 - Türkiye'de dondurmacı idim,döner 
ken bir dondurma makinası götürmek istiyorum. Acaba benden gümrük alırlar mı? , 
3 - 624 Mark Kanunu gereğinceher ay 
ödediğim 26 Markları geri alabilirmiyim? 
Cevap: 


Değerli dost, önce mektubuna çok teşekkür ederiz. Biz de sana mutlu günler dileriz. Sorduğun soruları aşağıda cevaplandırıyoruz. 

l - Almanya'da ödenen emeklilik sigortası primlerini (maaşın Ye 8,5) geri almak için ; 5 yıldan (60 ay) az prim ödemiş olmak gerekmektedir. Ayrıca 5 yıldan önce Türkiye'ye dönmek ve sigortalı bir işte, 2 yıl çalışmamak gereklidir, Görüldü - gü gibi bu durumda müracaat Türkiye'den yapılacaktır. Yalnız şuna dikkat etmek gerekir, alacağınız para yalnızkendi ödedi-Biniz emeklilik primidir. İşverenin ödediği o 8, 5 ise bu durumda Alman hazinesine hibe edilmiş olacaktır. 

2 - Dondurma makinasını, kat'i dönüş 
yaparken mesleki alet olarak götürebilirsiniz. Gümrük ödeyip ödemeyeceğiniz, ma kinanın değerine ve sizin buradaki gelirinize bağlı birşey. Üstelik iki yıl sonra -çok sık değişen- gümrük mevzuatının ne gibi olanaklar sağlayacağını şimdiden kes tirmek olanaksızdır. 

3 - Ödediğiniz 26 marklar, 624 Mark 
Kanunu uyarınca kesilmektedir.Sizden kesilen her 26 mark için, işverenden de 26 
mark kesilmektedir. Kanuni süre 7 yıldır, Ancak bu süreyi doldurmadan ayrılahlar yalnız kendi yatırdıkları parayı geri alabilirler, İşverenin yatırdıklarını ve faizini alamazlar. 

Değerli dost, gördüğün gibi, patronlaka- 


rın güdümündeki meclislerin yaptığı nunlar hep bizim aleyhimize. 

Bizler İŞÇİ SINIFI olarak ne kadar birleşir, ne kadar birlikte mücadele verirsek o nisbette haklarımızı alırız. 
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İkinci mektup ise Hanau'dan K.Darıcı' dan geliyor. Arkadaşımız şimdiye kadar hiç işsizlik parası almadığını fakat bu aralar kendine de yol göründüğünü yazıyor ve ne kadar işsizlik parası alacağını soruyor.. 
Fakat kaç yıldır çalıştığını belirtmemiş, bu durumda biz kendisine aşağıdaki süreleri bildiriyoruz. 


a) 26 hafta çalışmış olanlar, 
78 gün işsizlik parasına hak kazanırlar. 

b) 39 hafta çalışmış olanlar, 
120 gün işsizlik parasına hak kazanırlar. 

c) 52 hafta çalışmış olanlar, 
156 gün işsizlik parasına hak kazanırlar, 

d) 78 hafta çalışmış olanlar, 
234 gün işsizlik parasına hak kazanırlar. 


| e) 104 hafta çalışmış olanlar, 


312 gün işsizlik parasına hak kazanır.. 


İşsizlik parası temel meblağ ve aile zamlarından meydana gelir. Temalmeblağ için işsizliğin başlamasından evvelki son 
20 günlük brüt kazanç gözönüne alınır. İş- 
siz ailesi ve 18 yaşını doldurmamış (Almanyada ikamet eden) çocukları için haftada 12.- DM. aile zammı alınır. 18 yaşını doldurmuş çocuklar için belli şartlarda aile zammı verilir. 


İşsizlik paranız, işsiz kaldığınızı Arbeitsamt'a bildirdiğiniz tarihten itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla işsizlik tarihini derhal bildirmeniz sizin için faydalı olur. 
Bu müracaat esnasında bütün iş kağıtlarınızı da yanınızda bulundurmayı unutmayın. 
Mesela ihtiyarlık sigortası kartı, iş belgesi, vergi kartı gibi... K. Darıcı arkadaşa ve yuvasına sıkıntılı günlerinde iyilik diler, başka sorunlarında da yardıma hazır olduğumuzu bildiririz. 


Her sayı i — ir Nİ 


Dünya İşçi Sınıfının mücadelesini gerçek bir şekilde yansıtan ve yorumlayan dergidir. Türkçesini Frankfurt daki şu adresten temin edebilirsiniz... 


Tat-Buchhandlung «Johanna Kirchner» 
6000 Frankfurt/Main 
SchumannstraBe 56 
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İşçi Birliği 


FRANKFURT 


Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği, Ekim devriminin 57. yıldönümü nedeniyle "1917 Devrimini oluşturan tarihi koşullar ve Dev rimin getirdikleri" konulu bir konferans düzenlemiştir. Seri halinde üç cumartesi devam eden konferansa işçi arkadaşlar ilgi ile katılmışlardır. Önemli olayları içeren bu gibi konferanslar her cumartesi saat 17.30'da başlamaktadır. Katılmak isteyen okuyucularımıza kapımız açıktır... 
Bekleriz. 


KÖLN 


"Köln Türkiyeli İşçiler Dayanışma Birliši" nin 3/11/1974 Pazar günü Genel Kurulu yapılmıştır. Birliğin ilk Genel Kurulu sayılan bu toplantıda yeni tüzük kabul edilmiş ve şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilmiştir. 


Biz, yeni seçilen arkadaşları kutlular, çalışmalarında başarılar dileriz. 


WANNE ~ EICKEL 


27/10/1974 Pazar günü Wanne-Eickel İşçi Birliği " Çocuk paralarımızın kesilmesine ve verginin artmasına" karşılık olarak, Herne Türk Danış salonunda bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda, çocuk paramızın kesilmesine karşı çıkılmış ve haksızlığa karşı birlikte mücadele önerilmiş ve "Çocuk paralarımızın kesilmesine hayır " 

komitesinin kurulması kararlaştırılmıştır. 


BERLİN 


26/10/1974 günü Berlin'de çocuk paraları- nın kesilmesini protesto amacıyla yürüyüş yapıldı. Yunanlı ve İspanyol işçilerin de katıldığı yürüyüşe binin üzerinde katılan olmuştur. ATTF'nin önderlik ettiği yürüyüşü BTTO, Öğretmenler Derneği ve velilerin oluşturduğu komite organize etmiştir. 


Neckeriann da işçiler: 


“Kazancımız ke! 
çocuklar ne yesi 


Keyfinize bakın yiyin, 

Keyfinize göre yiyin, 

Hak istersek yok'tur deyin, 

Almanya'ya sürünbizi... 
Aşığın dediği gibi işsiz bırakılıp Almanya ya sürülen işçi kardeşlerimizi, okurlarımız için heim'larında ziyaret edelim dedik. Bundan böyle bu sahifemizde elimizden geldikçe, heim'larda yaptığımız röpor tajları sürdürmeğe çalışacağız. 


Bugün Neckermann'ın heim'ındayız. Kapıyı çalıyoruz, karşımızda Mehmet ve Tahir arkadaşları. Biri yemek yiyor, biride çə maşırını yıkıyordu. Seviniyorlar bizi görünce., Fazla vakitlerini almamak için hemen konuşmaya girdik... İlk sorumuz gazetemizle ilgili oldu. 

İşçi Birliği : Gazetemizi okuyabiliyor musunuz? 
Tahir : 
İşçi Birliği : Bugün sizce en önemli konu nedir?.. 

Tahir : Çocuk paraları ve vergi artışı. Bu durumda memleketteki çocuklarımıza para yollayamayacağız. Burada herşey pahalı. Kazandığımız bize mi yetecek, yoksa memlekete mi yollayacağız? Şaşırdık kaldık... 

Mehmet : Evet çocuk parası konusu çok önemli. Çocuklarımızı yanımıza getirmemize imkan yok. O zaman polis3 odalı ev diye tutturacak. Bu küçük odaya verdiğimiz 200,- DM. bile bize yıkım, 500.-DM kira nasıl verebiliriz? Zaten ayda 800-900 DM. kazanıyoruz. Nasıl geçireceğiz? .. 


Okuyoruz... Çarşıda satın alıyoruz 


İşçi Birliği : Peki,ne yapabiliriz bu durumda?.. 

Tahir : Yarın bütün heim'daki arkadaşlarla konuşacağım. Toplanıp, söz birliği ede-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DOKTORUNU. 


Dr. Umit UYGUN 


BİLDİĞİNİZ GİBİ BİR SÜREDEN BERİ Dr. ARKADASIMIZ ÜMİT UYGUN YA-ZILARINA ARA VERMİŞTİ, KENDİSİ İZİN KULLANMAKTAYDI... BUNDAN SONRA SİZİNLE SÖYLESİSİNİ YİNE SÜRDÜRECEKTİR. ŞİMDİ SÖZÜ KEN-DİSİNE BIRAKALIM . 


MİGDE HASTALIKLARI... 


Miğde ve Onikiparmak bağırsağının hastalıklarını bu bölüm de beraberce incelemek gerekir, Gerek hastalık şekli gerekse tedavi usullerinin hemen hemen aynı oluşu bize bu imkanı vermektedir. Miğde hastalarının genel şikayetleri ağrı, yanma hissi, ekşime, şişkinlik, gaz, geğirme ve çoğu kere iştahsızlık ve dolayısı ile kilo kaybetmedir.. 
Çoğu kere kabızlık da görülür. Bu genel şikayetlerin iyi anlatılmasının ve doktor tarafından iyi değerlendirilmesinin hastalığın teşhis vetedavisinde rolü büyüktür. Hastalığın artma ve iyileşmesinde ilaç ve perhizin yanında genel sağlık kuralları ve sosyolojik durumla sağlık kuralları ve sosyolojik durumlar- da etkenlik yaparlar. 


ndimize yetmiyor , 


JJ lim, imza verelim size. Birleşelim. 
n nayasa mahkemesine dava âAçabağımızı li mıştınız. Hepbirlikte olmazsa olmaz... 


Yine Neckermann'da çalışan gençlerle konuştuk. 17-18 yaşlarında bunlar. Aynı soruları yönelttik. 

Cihan : Gazeteyi okuyor ve çok seviyoruz, dedi, 

İşçi Birliği : Daha ne gibi eksiğimiz var? 
Uyarın bizi. 

Cihan : Siz bizim büyüğümüzsünüz. Herşeyi bizden daha iyi bilirsiniz, dedi. 

İşçi Birliği : Olmaz öyle şey Cihan. Bizim de bilmediğimiz şeyler vardır. Bunları el- birliği ile düzelteceğiz. 

MESLEK KURSLARI İSTİYORUZ 

Ergun söze karıştı ; gözleri ışıl ışıl: "Siz gençlere meslek kursu gösterilsindiye hiç yazmadınız. Biz Neckermann'da yürlerce genç çalışıyoruz. Hamallık yapıyoruz açıkcası, Yardımcı işçi... Bize meslek kursu gösterilmiyor. Hayatımızın sonuna kadar böyle kalacağız. Oysa bizim hakkımız olduğu halde, yollamıyor Neckermann. En düşük ücretle çalıştırıyor üstelik. Bunu iyi yazın. Ama Neckermann'a iyi vurun. Bizi köle yerine koymasın. 

İşçi Birliği : Ama Ergun yalnız yazmakla olmaz, Siz işçiler olarak birleşmek, fabrika yönetimine karşı mücadele vermek zorundasınız. Hak istenmeden alınmıyor.. 


Bu gruptaki hastalıkları dört sınıfta incelemek gerektir. 

I - Fonksionel hastalıklar, 

2 - Gastritler, 

3 - Ühserler, 
4 - Kanserler, 


En hafifinden en ağırına kadar olan miğde ve Onikiparmak hastalıklarında doktorun verdiği tedavi şekline uymak çok önemlidir. İlaçların devamlı alınmasına rağmen doktorun verdiği perhiz ve öğütlere uymayanlar'da bir iyileşme beklemek çoğu kere olmayacak şeydir. 
Gelecek yazımızdan itibaren yukarıda yazılı hastalıkları teker teker açıklamağa çalışacağım. 

Hoşçakalın emekçi dostlar, 

Dr. Ümit Uygun. 


Gelecek sayı başka bir heim'da buluşmak üzere sağlıcakla kalın. 


Frankfurt 

TÜRKİYELİ İŞÇİLER BİRLİĞİ'nin Yayın Organı İSÇİ BİRLİĞİ, 

her sayısında biz işçilerin sorunlarını 


yerinde izliyecek... 


ARANIZDAYIZ... 


İşçi Birliği 


dan sonra sadece 171 pasajın silinmesi lehinde bir mahkeme kararı alan yazar kitabı yayınladı. 


"The CIA and the Cult of Intelligence" adı altında yayınlanan kitap CIA'nın çalışmaları ve gücü hakkında oldukça geniş bilgi vermektedir. Kitabın Almanca çevirisi de çıkmıştır. 


CIA NE ZAMAN KURULDU?.. 

İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra "Stratejik Hizmetler Dairesi" ne mensup emekli subaylar "Amerika'nın diğer ülkelerde olup bitenlerden sorumlu olduğu ve diğer ülkelerin içişlerine karışmaya tabii hakkı bulunduğu" gerekçesiyle CIA'nın (Merkez İstihbarat Teşkilatı) nüvesini 1947'de kurdular. 


Bu subaylar tanınmış ailelerin iyi eğitim görmüş çocuklarıydı. Görevleri Amerika'nın sömürü politikasını her yere yaymak ve onun hakimiyetini gözleri gibi korumaktı. Aynı zamanda bunlar dini inanç sahibiydiler. Örneğin, bürolarındaki duvarda İncil'den şu cümle vardı : "Gerçeği öğreneceksin ve gerçek seni özgür kılacak..." Evet, bu sözler doğru idi!. . ONLAR İSÇİ SINI-FININ VE EMEKÇİ HALKIN KENDİ SÖ-MÜRÜ VE BASKILARINA KARSI OLMA GERÇEĞİNİ ÖĞRENECEKLER VE BU- 


' NA KARSI MÜCADELE EDEREK MİL- 


YONLARI SOYMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ EL-LERİNDE TUTACAKLAR. ONLAR İÇİN ÖZGÜRLÜK BU İŞTE. 


CIA'NIN SAHİP OLDUĞU DEV YOLCU UÇAKLARI.. 

Günün şartlarına göre kendini ayarlamaya çalışan CIA yolcu uçakları çalıştırmaktadır. "Ancak üzerine almış olduğu bir görevi yerine getirmek ya da herhangi bir ülkeye "Kiralık asker" taşımak üzere uçakları meşgul değilse, CIA sahip olduğu bu uçaklarla yolcu taşımaktadır. Turistleri dolmuş (Charter) usulüyle taşıyan uçaklar gibi çalıştırılan bu uçaklarda CIA bilgi toplar. Bir defasında Vietnam'la ilgili Uluslararası Denetleme Komisyonunun kiralamak zorunda kaldığı uçağın CIA'ye ait bir uçak olduğu anlaşılmıştır." 


Uçaklarda çalışan personellerin hepsi CIA elemanlarıdır. Onlar özel eğitim- den geçmişlerdir. İtinalı bir şekilde yolculardan bilgi toplarlar. 


Diğer yandan eldeki verilere göre CIA daha birçok şirketler çalıştırmakta ve elindeki paraları kârlı gördüğü yatırımlara sevketmektedir. "Bünyesinde muhasebecileri, iktisatçıları, araştırmacıları ve avukatları vardır." 
CIA ORDUSUNUN ÜÇTE BİRİ 
GİZLİ" BÖLÜMDE ÇALIŞIR... 
CLA'nın ne kadar gizli çalışan bir örgüt olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak, vereceğimiz bir örnek gizlilik derecesinin nereye kadar vardığını gösterme bakımından ilginçtir, CIA'nın genişleyen kadrosunun bina ihtiyacını karşılamak üzere 1955- 60 yılları arasındayapılan genel karargah binasına klima cihazının yerleştirilmesi büyük bir sorun olmuştur. Binada çalışacak olanların sayısını öğrenmek isteyen müteahhide hiçbir zaman kesin bir sayı verilmemiştir. Bina içindeki havayı temizlemek üzere konulan klima o binada çalışanların' sayısına göre bir güçte yerleştirildiğinden müteahhid personelin sayr sını istemekte israr etmiş, aksi halde cihazların çalışmayacağını söylemişse de CIA yöneticileri bunu gizli tutmuşlardır. 


CİA PERSONELİNİN DAĞILIMI VE GÖREVLERİ ŞÖYLEDİR: 


1 ÇOK 


Muduriyet 

Gizli Servisler (400) kişi 

(Operasyon Mudurlükleri) (6.000) kişi Casus ve Karşı Casuslar (4.200) kişi Maskelenıe Hareketleri (1,200) kişi 

Idari Servisler (5.300) kişi Haberleşme (2.000) kişi 
Diğer Destek Hizmetleri (3.300) kişi 

İstihbarat Mudurluğu (3.500) kişi Değerlendirme Servisi (1.200) kişi Haber Alma Setvisleri (2.300) kişi 

Fen ve Teknoloji Müdurluğu (1.300) kişi Teknik Grup (1.000) kişi Araştırma Grubu (300) kişi 


CIA mensuplarının beş binden fazlası denizaşırı Ulkelerde hizmet görmektedir . Teşkilâtın yüzde alt - mış İle yetmiş arası orandaki personeli haberleşme ve teknik kısımlarda çalışmaktadır 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CIA mensuplarının beşbinden fazlası denizaşırı ülkelerde hizmet görmektedir. 
Teşkilatın yüzde altmış ile yetmiş arası orandaki personeli haberleşme ve teknik kısımlarda çalışmaktadır. 


YENİ GİRENLER EĞİTİLİYOR 

CIA'ye yeni girenler birkaç yıl süreyle devamlı olarak gizlilik kuralları hakkın da eğitilirler. Aynı zamanda beyinleri iyice yıkanır ve yapacaklarıişin en haklı iş olduğu inancı da iyice içlerine yerleşir. Hayatları boyuncaunutamayacakları bir kural haline gelir. 


"Çok gizli bölümde" çalışan 6 bin kişi vardır. Bunların CIA daireleri tarafından kullanılan telefon rehberinde adları bulunmaz. Rehber yabancı bir örgütün eline geçerse bunların adları bilinmesin diye bu tedbire başvurulur. 


İSYERİNDE İÇKİ SERBEST 

"CIA'de çalışanların içkiiçmelerine göz yumulur. İşin ağırlığı gözönünde tutularak Amerika'daki diğer işyerlerine kıyasla CIA'da içki içilmesine müsaade edilir. 


Diğer yandan yapılan bir araştırmada, CIA içinde çalışanların başka işlerde çalışanlardan çok daha fazla ruhi bunalum geçirdikleri meydana çıkmıştır. 


CIA ELİ KANLI, GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR TEŞKİLATTIR. 


Değerli İşçi Arkadaşlar, 

Konuşmamıza, ilk başladığımız satırlardan bu yana tekrar bir gözatarsanız CIA'nın eli kanlı, gözü dönmüş bir teşkilat olduğunu rahatlıkla göreceksiniz . 


"O insanlığın düşmanıdır" dedik. Doğrudur, Verdik örneklerini, Üstelik bu okuduğunuz ve sizlere anlatmaya çalıştığımız basına aksedenlerdir sadece!|.. 
Görüyorsunuz ki kapitalistler soygunlarını devam ettirmek ve bizi köle olarak çalıştırmak için nelere başvuruyorlar? 


Bu konuyu bağlarken şunu yine tekrarlayacağım. BİZİM BİRLİĞİMİZ, DÜŞ-MANLARIMIZIN OYUNLARINI BOZA-CAKTIR. El-ele omuz-omuza... İleri- ye doğru... İşte böyle ulaşacağız mutlu ve aydınlık günlere. 


Hoşçakalın değerli okuyucular.. viy PR k m.gür 


öşür aw ÇOCUK paralarımız... 


birlikte mücadele etmeye çağırmıştır. Çün kü pazarlık konusu edilen şey mevcut hakkımızın geri alınmasıdır. Çocuk paralarımızın geri alınmasını bırakın da, bunun üzerinde ileri geri tartışma yapmak bile bir baskı, bir tehdit ve kabaca bir saldırıdır, Öyle ise şunu açıkça belirtelim ki; ELDE EDİLMİŞ BİR HAKKIN ALINMASI, PAZARLIK KONUSU OLAMAZ... 


ALMAN HÜKÜMETİNİN TEHDİDİNE BOYUN EĞEN TÜRKİYE 
Alman Hükümeti tehdit ediyordu. " Benim teklif etmiş olduğum anlaşmayı imzalamazsanız sosyal güvenlik anlaşmasını feshederim" diyordu. Bu göstermecilik o bir tehditti, Niye? .. Öyleyse açalım biraz daha bunu. Federal Çalışma Kurumunun istatistiklerine göre, 1973 yılında Almanya- 
da çalışan Türkiyeli işçilerin sayısı 520 
bindir. Bunlardan 218,808'i Metal ve Demir sanayide, 136, 595'i Metalişleyen sa - nayide, 75 bini inşaat işkolunda, 34 bini kamu hizmetlerinde (Sokaklarıtemizlemek çöpleri kaldırmak gibi) diğer geri kalanlar da çeşitli iş kollarında çalışmaktadır . 
Yine Federal çalışma kurumundan bildiril diğine göre 1974 Eylül sonunda Almanya'da işsiz sayısı 557 bindir. Açık işyerlerinin sayısı ise 298 bin 400'dür. 
Görülüyor ki Türkler en zor ve en ağır iş dallarında çalışmaktadır. Türkiye Hükümeti direterek Alman Hükümetinin hazırlamış olduğu anlaşmayı imzalamasaydı, Al man Hükümeti "öyleyse işçinizi geri çekin, bu konuda bütün anlaşmaları feshediyorum" mu? diyecekti. HAYIR... Yukarıda- ki rakamlarda da gördüğünüz gibi bu mümkün değil, Öyle olsa boşalan o işyerlerine kimi dolduracak? Alman Ekonomisi altüst olur. Sonra Türk işçisi en fazla kâr bırakan işçi. "Az ücret çok iş..." Böyle tatlı kâr getiren bir kaynağı Alman patronu kolay kolay bırakır mı? .. 
Boyun eğerek zararın altınaimza atmaktansa gerekirse geride çekerdi işçisini... 
Çünkü bir işçinin ülkesinde çalışması ve çocuklarının başında bulunması en tabii hakkıdır. Biz Almanya'da çalışacağız diye doğ madık. Bu bizim için acıdır. Bizi bu hale getiren Türkiye'deki patronlar "Eti size, kemiği bize" dediler... Simdi ise "kemik lerini de kırabilirsiniz" diyorlar... 
Bu haksızlığa karşı demokratik yollardan "direnişimize ve mücadelemize devam edeceğiz. i 
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Dachau'dan yazan M. Güngörmüş diyor ki : 


"Sayın İşçi Birliği üyelerinin çalışmasını candan kutlar, başarılar dilerim. Gönderdiğiniz değerli çalışmalarınızın mahsulü- 


nü aldım, Tanıdıklara verdim, sevindiler. . 


Sizler için yardımda bulunmayı severek kabul ettiler. Aynı tempoya devam edin dostlar, gazeteniz halktan kopuk değil,halk yadırgamıyor. Özel sayı daha da ilgi çekiyor. Mümkünse biraz daha düzeltme tekniği arayın. Selamlarımla yanaklarınızdan öperim, Daima yardımcı desteğiniz olmak benim en büyük görevimdir." 

Cevap 

Dost M. Güngörmüş. Sıcak ilgi ve dayanışma konusundaki sözlerinden dolayı sana teşekkür ederiz. Sağol... Yerimizin dar oluşu nedeniyle şiirini koyamadık. Bunu an layışla karşılayacağına inanıyoruz. Olanaklarımız ölçüsünde gazetemizi geliştire ceğiz. Bu konudaki uyarılarına sevindik.. 
Yardım için konto numarası soruyorsun.. 
Simdilik yapacağın yardımı gazetemiz adresine yollayabilirsin. Ayrıca kısaca şunu da hatırlatalım; posta masrafımız hayli yüklü. Yardımlarınızı posta pulu olarak da yapabilirsiniz. Sana ve arkadaşlarına çok çok selam... 


Simdi de Leutkirch'den gelen bir başka mektubu açalım : 


Sayın Yönetici, 
Gazeteniz adresine 10, - DM. gönderiyorum. 
Gazeteye abone olmak istiyorum. Uğraşı- 


larınızda başarılar diler, proleterce selamlarım. M. UNALAN 
Cevap 


Sayın Arkadaşımız, 

Tok-sesli selâmını bütün İşçiBirlikli arkadaşlar adına aldık. Ayrıca gazetemizin sürekli okuyucusu olmayı istemene de sevindik, Sana ve çevrendeki bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. 


İşçi Birliği 15 günlük işçi gazetesidir. e Sahibi : Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği adına M. Gür. @ Sorumlusu: e Yazısma adresi: 6000 Frankfurt-Nied. LotzstraRe 57 @ Baskı: Eigendr. im Selbstv. @ Fiyatı: 30 Pf. Yıllık 


Mert 


Bad Schwalbach'dan H.5. Çiftçi. 


"Başyazınızda Nato konusu üzerine, ikinci bölümde kaleme aldığınız bu dikkate değer yazınız beni hayli mütehassıs etti... Sizi, milli bir davayı yürekten ele aldığınız, realist bir ruh ve görüşle efkârıumumiyeyi aydınlattığınızdan dolayı tebrik etmeği mil li bir görev bilirim. Yolladığınız gazetelerin hepsini dağıttım. Arkadaşlarıma abone olmalarını tavsiye ettim. Olacaklarını söylediler... 

Cevap 

Yukarıda, mektubundan bir bölümünü yayınladığımız H.Ç. arkadaşımıza çok çok tag sikir ederiz. 

"Değerli dost, gerek yazılarınla, gerekse 20.-DM.'lık yardımınla bizi çok duygulan dırdın. Bu yabancı ülkede senin gibi sınıfının bilincine varmış olan işçi arkadaşlarımız gücümüze güç katıyor. Bundan sonra da yakın ilgilerini bekleriz...Sana sevgi ve saygılarımızı sunarız." 
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ENZA ENSAR ZA ZA ZA ZN 
Değerli okuyucularımız, K 
©) Çıktığımız günden beri sizlere gerçekleri anlatmak için çırpındık, didin- V Bau ve bir sürü isimsiz arkadaşları- / Oymuızın büyük fedekâr çalışmalarıyla buğ ) raya kadar geldik. Bu fedakarlığa siz() 
©) okuyucularımız da olanaklarınız için- 4 
} de katıldınız ve böylece bize güç kat- y Gmi. 
ò Ta baştan beri amacımız yerinde say- ¢ İ mayarak gelişmekti. Bunu da gücü-Y} müz ölçüsünde yavaş yavaş yapmaya ç çalıştık. İşte şimdi ise 8 sayfa çıkı- N yyoruz. 
Gazetemiz üç haftada bir aksamadan (yayınlanacak ve fiyatı yine 30 fenik o- f İlacaktır. Diğer yandan imkanlar araş- N 


|tırarak gazetemizi bayilere vermeye 
Ö) çalışacağız. Siz fedakâr okuyucuları- ©) mızdan ricamız abone olmanız, abone Ñ 
Y bulmanız ve birden fazla elinize gelen 4 
A gazetemizi satarak pul parasına katkı (yapmanız olacaktır. Şimdilik kısaca size duyuracaklarımız bunlardı. Daha 4} / Ymutlu ve aydınlık günlerde buluşmak 

inancı içinde hepinizi kalpten selam-// N lar, çalışmalarınızda başarılar dile- N priz. Saygılarımızla. İŞÇİ BİRLİĞİ § ENZA ZAZAZAZAZAZI > e 


Melik 


abone: 10 DM (Örgütümüz A.T.T.F'nin üyesidir.) uamuuuuuzzzzzzuzzz 


